BOEKEN
TOE



Het stadsbestuur van Lokeren wil de bibliotheek
in Eksaarde sluiten. Dit om plaats te maken voor
K.inderopvend. Nochtans kunnen beide op de mooie
plek die het Hof van Eksaarde intussen is geworden.
Met de aanleg van de belevingstuin zijn de bibliotheek,
de kinderopvang en het woonzorgcentrum
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De scholen van Eksaarde, bewoners van ons dorp en
van het woonzorgcentrum maken gebruik van
de bibliotheek. En willen dat blijven doen: maar
liefst 700 mensen tekenden de petitie. Toch wil het
stadsbestuur voorlopig de sluiting niet terugdraaien.

Daarom laten we onze stem nog één keer horen:
kom op zaterdag 17 mei om 11lu met je lievelingsboek
naar de bibliotheek. Daar maken we met z'n allen een
boekenwand voor de bib. Laat uw stem horen en zorg
ervoor dat het niet ‘BOEKEN TOE' is voor de bibliotheek
in Eksaarde!

Tot op 17 mei! Een kort actiemoment,
de bibliotheeK rekent op u!

VU: Marc Duym, Polenstraat 5, Eksaarde



